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Jeugdvereniging Ut Zolderke heeft een aantal jaar geen kamp gehad. In 2021 hadden we een
enthousiaste groep leiding die er weer voor wilden gaan! Om makkelijker activiteiten uit te
zoeken besloot deze groep om, net als vroeger, een thema te verzinnen voor het kamp. In 2021
was dit het thema "De Wereld rond!". Na de evaluatie van dat kamp waren alle leiding het eens,
een thema moeten we houden maar er moet ook een soort verhaal omheen hangen.

Met kamp 2022 hadden we het thema "Piraten". Hier is een deel van de leiding mee aan de gang
gegaan en zo is er een verhaal gekomen over kapitein zonder Baard. We hadden dat jaar een
schat, een vloek en een papegaai die sleutels bracht. Ook hadden we dat jaar een kamplied wat
over piraten ging. De kinderen waren hier toen razend enthousiast over.

Toen kwam kamp 2023, een nieuwe thema en een nieuw verhaal! Maar wat? Na lang nadenken
kwam het thema en het verhaal vanzelf aanwaaien. Want in mei kregen wij een brief van de
geheime dienst en de AIVD. Ze hadden onze hulp nodig. Elk jaar verplaatst de Nederlandse
Bank het goud naar een geheime locatie. Deze missie wordt geregeld door de geheime dienst en
de AIVD. Ze moesten onze hulp hebben met het bewaken van 12 goudstaven. Deze goudstaven
zouden dag en nacht bewaakt moeten worden. Aan de leiding en de kinderen van Ut Zolderke
de taak om dit te doen! 

Wat het thema en het verhaal van kamp 2024 gaan worden? Geen idee.. Wie weet krijgen we
wel weer een brief en hoeven we zelf niks te verzinnen.....

Nieuw is onze Zolderpraat!

Op onbepaalde tijden delen

wij een Zolderpraat met

daarin nieuwe dingen of

updates over jeugdvereniging

Ut Zolderke!

De eerste editie is een

speciale kamp editie! In deze

editie vind je onder andere

dag verslagen en foto's! Veel

lees- en kijkplezier!

Nieuw!

Kamp 
editie

Kampverhaal 2023
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moeten in één uur tijd zoveel mogelijk opdrachten gedaan worden. Voor elke
opdracht kreeg je een aantal punten en de team met de meeste punten won. Na
Crazy88 zijn we naar het bos in 
Groeningen gegaan. Hier hebben we het 
gekleurde sokkenspel gedaan. Na dit spel 
zijn we terug gegaan naar het kampterrein 
waar we heel even moesten schuilen voor 
de regen. Daarna hadden we even vrije tijd. 
Tijdens onze vrije tijd werden er, door onze 
2 privé koks Sanne en Resi heerlijke 
pannenkoeken gebakken! Ze waren heerlijk! Net na het eten ging de telefoon van
de geheime dienst. Ze wilden melden dat ze erg trots waren op de kinderen en zien
ze graag morgen terug! Dag 1 zit erop.

DAG 1
Als de kinderen aankomen op kamp zien ze de keukentent en slaaptenten al klaar
staan, in de keukentent zien ze ook iets bijzonders staan. Er staat een vitrine met
goud erin! En als de kinderen goed om hun heen kijken zien ze ook verschillende
camera's hangen. Als alle ouders weg zijn opent Menno het kamp. Vanaf dat
moment valt het de meeste kinderen ook op dat alle leiding een oortje in heeft.
Menno vertelt, voor de kinderen die het nog niet wisten, dat er een brief is
geweest van de geheime dienst. Ze willen dat wij op het goud gaan letten en dat
gaan we uiteraard doen! 
Voordat de kinderen op het goud mogen letten, moeten zij
wel bewijzen dat zij goed zijn in beveiligen. Daarom
moesten zij een heuse beveiligerstest afleggen. Ze moesten
de laser stralen ontwijken, logisch nadenken met het water
overbreng spel, samen werken met levensgroot Jenga en
samenwerken met ballenwerpen. Nadat elk groepje alle
opdrachten had voltooid gingen we met alle

kinderen en alle leiding naar de keukentent. Hier hing namelijk
ook een telefoon waarmee alleen de geheime dienst ons kon
bereiken. Toen de telefoon ging kregen we te horen dat alle
kinderen geslaagd waren voor de beveiligerstest. Dat betekent
dat ze allemaal de security badge mochten ontvangen. En toen
eerst lekker lunchen!

Na de lunch gingen we weer een activiteit doen. We gingen
Crazy88 doen. De kinderen werden opgedeeld in 2 groepen en die
2 groepen kregen een lijst met 88 opdrachten. Er 



Dag 2 begint pas na de lunch. De kinderen komen aan met al hun slaapspullen
want vanavond mag iedereen blijven slapen! Als alle kinderen er zijn verzamelen
we bij de keukentent. Alle kinderen hebben 
gisteren hun beveiligers badge ingeleverd en 
ze moeten deze weer terug krijgen. Tijdens 
het uitdelen komt Gijs al roepend aan op de 
scooter. Hij schreeuwt iets heel onduidelijk. 
Als hij de scooter uitzet en afstapt verstaan 
we pas wat hij zegt. Hij zegt dat hij net een 
nieuwsbericht binnen heeft gekregen en dat
we dit echt moeten weten! Er is een boeven bende ontsnapt uit de gevangenis in
Venray. Er ontstaat meteen een beetje paniek en de schrik zit er goed in. De
geheime dienst wordt meteen gebeld. Zij bevestigen dat het inderdaad zo is dat er
boeven ontsnapt zijn. Als ze meer informatie hebben bellen ze dit meteen door
zeggen ze, en ze zeggen dat we extra goed moeten opletten. 

Nadat de schrik er goed in zat hebben we met z'n alle afgesproken dat er altijd                    
iemand op het terrein blijft. Wij gaan namelijk de volgende activiteit ergens anders 
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doen. We gaan jachtseizoen spelen in Vierlingsbeek. De
groep wordt in 2en gesplitst. Eerst vertrekt de groep
"boeven" naar Vierlingsbeek. Zodra deze daar zijn
aangekomen start de tijd en gaan ook de "agenten" naar
Vierlingsbeek om vanaf de start locatie op boevenjacht te
gaan. Na één uur, en een paar sprintjes verder, stopte het
spel en bleven de boeven uit handen van de agenten. Maar
omdat de leiding van de agenten wel iemand had aangetikt
van de boeven is het gelijkspel geworden. Op naar de auto's
en terug naar het kampterrein.

Eenmaal op het kampterrein moesten we nog even wachten op het eten dus
hadden we even vrije tijd. De telefoon van de geheime dienst ging opeens af. Ze
vragen of wij in Vierlingsbeek niks verdachts hebben gezien. De boeven zijn
namelijk zojuist gespot in Vierlingsbeek! De politie verwacht ook dat de boeven
onderweg zijn naar Vortum-Mullem. Nu moeten we echt op onze hoede zijn!
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Na dit verontrustende telefoontje hebben de kinderen nog even vrije tijd. En dan is
het etenstijd! Zodra de bak zelf gebakken friet richting 
de kinderen vertrekt komen er 2 auto's het kampterrein 
op rijden. Het zijn 2 agenten die even komen checken of 
alles goed gaat! Ook kijken ze naar verdachte situaties! 
Iedereen is er even stil van. Na een gesprek tussen de 
kinderen en de agenten gaan zij er vandoor. De frietjes 
worden op tafel gegooid en aanvallen!!

Na het eten zijn we weer naar het bos gegaan. In het bos
aangekomen zijn we begonnen met hutten bouwen.
Eigenlijk zouden we ook nog een spel gaan doen maar
vanwege een incidentje en vanwege het donker worden 
gingen we terug richting het kampterrein. Bij het kampterrein aangekomen
hoorden we het alarm en iemand om hulp roepen. Zodra de kinderen de auto uit
zijn, sprinten ze naar de keukentent toe. Daar zit Menno vastgebonden op een 

stoel. Alle tafels en bankjes liggen om, de
bekers liggen op de grond en... HET GOUD IS
WEG! Door deze heftige gebeurtenis zijn er
een paar kinderen erg bang. Meteen heeft de
leiding de geheime dienst gebeld. Ze hebben
op camera's niks gezien van de overval, de
camera's waren gehackt. Zij hebben direct
camera's in Vortum-Mullem gecheckt en daar
zijn ze er achter gekomen dat de boeven uit 

Vortum zijn gevlucht! De geheime dienst belooft dat de kinderen zich geen zorgen
hoeven te maken en iedereen rustig kan slapen. Na dit geruststellende bericht zijn
alle kinderen weer een beetje bijgekomen. Toen hebben we het kampvuur
aangemaakt en heeft iedereen een glaasje fris en een zakje chips gehad. Daarna
tanden poetsen, plassen en naar bed!
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DAG 3

Dag 3 begint voor de leiding om 08:00 uur. De kinderen dachten daar anders over.
Ze sliepen allemaal tot minimaal half 9! Jik sliep vandaag als langste en ontwaakte
rond de klok van 09:00 uur. De kinderen zaten rustig aan het ontbijt en rond 10:00
uur kwamen de kinderen die niet zijn blijven slapen.  Plots ging de telefoon... de
boeven zijn gepakt alleen het goud moet nog gevonden worden. Nadat alle erg
opgelucht hun spullen hadden opgeruimd zijn we begonnen aan de vossenjacht
door het dorp. Bij de uitleg bleken niet alle kinderen te weten dat we niet naar
echte vossen gingen zoeken, maar naar gewoon mensen. Na die verheldering
gingen de groepjes een voor een opweg. Vier vossen hebben we in totaal gevonden.

Juffrouw Jet bleek een vos te zijn waar we met zijn allen
door een doolhof van hoepels moesten. Bij de moeder van
Laela moesten wij samenwerken om van de ene kant naar
de andere kant te komen terwijl we alleen maar in hoepels
mochten staan. Bij de gele speeltuin zaten twee jongens,
geen hangjongeren maar vossen die voor ons een opdracht
hadden. Door de speeltuin heen lagen letters verstopt waar
wij een woord mee moesten maken. Toevallig was het woord 

goudstaaf! De laatste vos was de moeder van Ivo waar we
wat lekkers en drinken kregen en met de puppy
mochten spelen.

Na de vossenjacht hadden de kinderen honger en kregen
ze hun wel verdiende lunch. Nadat de kinderen allemaal
gegeten hadden kregen ze wat vrije tijd en werd er naar
het goud gezocht op het terrein.... helaas zonder
resultaat...

Daarna gingen we levend ganzenbord doen met alle
kinderen. Na groepjes gemaakt te hebben werd er
gestreden voor de felbegeerde eerste plaats! Zonder doe-
of denk opdrachten naar de finish gekomen was het groepje van Anjo!! 
De kinderen gingen na het spel Ganzenbord zelf spelen.. Hutten bouwen, goud
zoeken of een potje voetbal was favoriet. Helaas was er ineens een enorme bui
waardoor we snel onder de tent moesten schuilen en de slaap spullen van de
kinderen wat nat geworden zijn. Ineens kregen we bezoek van een geheim agent.
Hij kwam ons vertellen dat het goud gevonden was. Het was de AIVD niet gelukt
zonder de hulp van alle kinderen. Daar kregen we een groot bedankje voor! We
kregen allemaal vrij kaartjes voor een dag naar Hemelrijk! 
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Toen de geheim agent weer weg was kwamen de papa's en mama's al. De papa's en
de mama's kwamen wat eerder vandaag I.V.M. het weer. De kinderen moesten goed
gaan slapen, want morgen zouden ze hun welverdiende beloning gaan verzilveren,
een dagje naar Hemelrijk!!
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DAG 4

De laatste dag! De kinderen verzamelen op het kampterrein en ze weten allemaal
al wat we gaan doen! We gaan naar Hemelrijk! We verdelen iedereen over de auto's
en vertrekken naar Hemelrijk. Eenmaal daar aangekomen hebben we een
verzamelplek uitgezocht en mocht de wilde bende vrij rondlopen. De panters
gingen als één groep opstap. De panters gingen eerst naar de achtbaan en daarna
naar de buitenkermis. Toen we iedereen weer verzameld hadden hebben we met
z'n alle geluncht. Daarna ging de wilde bende weer hun eigen weg en zijn de
panters naar de Himalaya berg geweest en hebben zij zich vermaakt in
zeeroversland. 

Toen was het alweer het einde van de dag. We gingen weer met z'n alle terug naar
het kampterrein waar we met z'n alle een broodje knakworst aten. Daarna hebben
we kamp 2023 afgesloten en ging iedereen moe maar voldaan naar huis.


